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O Almanya'da işten çıkarmalar ar- ©Polis işçilere tanklarla saldırdı, 


tıyor; işsizlik parası işlemle- faşist komandolar fabrikalarda da ri uzatılıyor, ortaya çıktı, ©Bizleri geri yollamak için bas- ©Faşist bozit sürüleri işçi ve işçi kılar artıyor, i gönüllüsü öğrencileri kurşunluyor, eTürkiye'de ücretler yerinde sa- : ©Viranşehir'de yoksul köylüler kitle yiyor; fiyatlar füze misali, halinde kurşuna dizildi, 


©Sıkıyönetim grevleri engelliyor o©Candarma doğuda baskıyı sürdürüyor... 


Bütün bunlara karşı elimiz kolumuz bağlı mı kalacağız?. 


HAYIRI. O halde... 
İŞSİZLİĞE, SÖMÜRÜYE, HER TÜRLÜ ANTİ-DEMOKRATİK BASKIYA KARŞI: 
| sonuna kadar mücadele! 


BASKILARA KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ 


Bugün Batı Almanya'da dolaylı ve dolaysız yoğun baskılarla karşıkarşıyayız. 
Daha geçenlerde çocuk paralarında bir haksızlıkla karşılaştık. Arbeitsamtlarda, poliste hergün karşılaştığımız güçlükler anlatmakla bitmiyor. 
Yurdumuzdan binlerce kilometre uzakta bu yabancı toprakta oradan oraya itilmekliğimiz neden? 


Bir an anlaşılmaz gibi geliyor. Öte yandan, yurdumuzda da ilk bakışta çözümlemesi güç gibi gözüken olaylar gelişmekte. 
Viranşehir adlı sınır ilçesinde yoksul köylüler kaçakçılık yaptıkları gerekçesiyle Jandarmalar tarafından kurşuna diziliyorlar. Şelefyanlar, Apikoğlu'lar, Morison'lar ise dostlarının himayesinde, Elleri havada teslim olmuş köylülerin vücutları acımadan kurşun ile dolduruluyor. Devletin candarması bu cinayeti işlerken polisi de bu olayı kınayan halkı miting meydanında copluyor. 
-Devamı 7. Sayfada 


| BASKI VE HAKSIZLIKLARA KARŞI 


NASIL ÖRGÜTLENMELİ 2 
BÜYUK 
DAYANIŞMA 
TOPLANTISI 


1 Şubat Cumartesi 15 de 


Dernek Lokali'nin karşısındaki salonda: 


Mete A t s u, DGB. Merkezi, Düsseldorf, Ertan A balı, TDF Başkanı, Essen, Prof. M. Nikolinakos, Batı Berlin, 

Max Diamant, IG Metall, Frankfurt 


ÇEVREDEN 


a . . » ü 
“MİLLİYETÇİ CEPHE” mi? 
26 Ocak Pazar günü Dernek 
Lokalinde Eğitim Kolu'nun düzenlemiş olduğu "Milliyetçi Cephe sorunu" adlı açık oturum yapıldı. 
Milliyetçiliğin doğuşu ve günümüzdeki anlamı açıklan— dıktan sonra, çıkarcılar cephesine neden milliyetçi cephe adı verildiği araştırıldı. 

Toplantının sonundaki tartışmalarda çıkarcılar cephesi ve faşist saldırılar sert bir biçimde kınandı. 


VELİLER TOPLANTISI 


Geçen yılın son haftalarında Münster Eğitim Müdürünün de katılmasıyla yapılan toplantının devamı niteliğindeki Veliler Toplantısı, geçen 

26 Ocak günü yapıldı. 

Katılan veliler, çocuklarının ne Türkçe ne de Almanca temelli bir eğitim görmedik— lerinden yakındılar. Dilek ve şikayetlerin yine Eğitim Müdürü'ne bildirilebilmesini sağlamak için, 2 Subat Pazar 15.50 da ikinci bir toplantının yapılması kararlaştırıldı. 


BİR DOLANDIRICI 


Esdetten'de bir arkadaşımızın odasına giren ve banka defterini çalan birisi, imzayı da taklit edip üçbin Mark çektikten sonra kaçtı. Polisin de belirttiği gibi açıkça ihmali olduğu sanılan banka- nın arkadaşımızın parasını iade etmesi bekleniyor. 
“Güreşçi" olarak bilinen hırsızın aranmasına ise devam edilmekte. 


ACI BİR KAYIP 


Gerek Börghorst'taki gerek çevredeki arkadaşlarımız arasında çok sevilen "Baba" Salim Kuşak, 27 Ocak Pazartesi günü geçirdiği ağır bir trafik kazası sonucu ailesini ve arkadaşlarını üzüntüde bırakarak hayata gözlerini yumdu. Aile sine ve bütün dostlarına 


kalpten uşsağlığı iz mi 


Sİ -DANIŞMANIN KÖŞE 

IN KÖSESİ -DANISMANİİ SRE 

IŞMANIN KÖŞESİ -DANIŞMANIN KÖŞESİ-] ANIŞMANIN KÖSESİ -DANISMANIN KÖSESİ 


HİLELİ İFLASLARA 
DİKKAT ! 


Kapitalist dünya ülkelerinde gittikçe ağırlaşan krizin yükünü yerli ve yabancı işçiler ortak çekmeye zorlanmakta. 
Ama şu Batı Almanya'da olduğu gibi, yabancı işçilerin yoğun olduğu yerler- de parababaları ve onların yardakçıları yerli işçilerin durumun farkına varmaması için türlü şaşırtmacalara giriş- 


İlmekteler: 


İşte şimdi de krizin bütün yükünü yabancı işçilerin sırtına yüklemeye çalışmıyorlar mı? Bir yandan bunca yıldır "seçe seçe" getirdikleri bizlerin elde ettiğimiz hakları (sigorta primleri vb.) gaspedip bizi kapıdışarı etmeye savaşırken, bir yandan da Alman işçilere "Zaten krizin sebebi de bunlardı; onları bir atsak, bak ne kadar rahatlıyacaksın!" diye uyutmaya çalışıyorlar. 


İşsizlik sigortası için yatırdığımız paralardan yararlanmamızı bile bazı memurlar çok görüyorlar: işsizler 

bir dilekçe alabilmek için saatlerce bekletiliyor, işsizlik parasının gelmesi altı haftayı, sekiz haftayı geçiyor. 
Oturma müsaadeleri bitenlere de 

hiçbir dayanağı olmamakla birlikte "Artık işsizlik parası bitti" gibi yıldırıcı laflar eğiliyor. 


"Kurt, dumanlı havayı sever" derler ya, işte böyle zamanlarda bir de dolandırıcılıklarını açık açık duyuran kapitalistler de vurgunlarını artırmaya çalışırlar. Sağda-solda yurdumuzdan da, ne olduğunu pek iyi bildiğimiz iflas (!) haberleri gelmeye başlar. Hani geçen DERLEME'de duyurduğumuz, işçi arkadaşlarımıza haftalarca lüks villasını yaptırdıktan sonra sözümona iflas edip paralarını ödemeyen ciğersizler gibi.. 


Ahlen'de de Bierschenck'in sahibi kapı- ya kilidi asıp işçilerinin altı aylık ücretlerini iç edip sırra kadem basmış. 


- Dev. 7.de-— 


a salıncaklı 


...VE MÜCADELE 
YÜRÜYOR! 


Geçen yılın sonlarında Batı Alman patronlarının en gözde gazetelerinden, ünlü "Springer" tekelinin ana yayın organı "Die Welt" gazetesi -hangi kaynaklardan aldıysa!- korkunç (!) açıklamalarda bulundu. 
Avrupa'daki işçilerimizin mücadelelerine katkıda bulunmaya çalışan birçok devrimciye bayağı yalanlarla saldırılıyor, işsizliğe ve haksızlıklara karşı direnmeye yönelen işçilerimizin eylemleri polislik hırsızlık-kaçakçılık olayları imiş gibi gösterilmeye çalışılıyordu. 


Bu kimin buyruğuyla yazıldığı pek açık bir biçimde belli olan yazı, hemen iki gün sonra bir de çok tanınmış bir kişinin radyosunda da (giftliği gibi) allandıra— ballandıra anlatıldı. Eh, ertesi günü de şuişçi ve sendika düşmanı "Tercüman" bu aşağılık yalanları ilk sayfasına manşet haber olarak geçiverdi. 


"Tercüman" ın ve Bay Emircanin yalan-dolandan başka sermayeleri yok yayımlayacak, bunu hepimiz biliyoruz. Ama acaba Alman finanskapitalinin can sıkıcı gevezesi gerici "Welt" bu balonu neğden patlatma gereğini duydu? 


İşçilerimizin, halkımızın baskılara, faşizme ve emperyalizme karşı mücadeleleri geliştikçe parababaları ve onların söylediklerini tekrarlamaktan öteye gitmeyen yardakçıları, bu mücadeleyi küçük düşürmeye, hırsız-polis düzeyine düşürmeye yelteniyorlar. 
Bir kolları kalleşçe devrimci avma çıkarken, öteki kolları da içinde bulnuduğu çamuru ilericilere sıçrat maya çalışıyor.. 


Kervanın yürüdüğünün en iyi kanıtı da bu olmuyor mu?. 
DERLEME 


| KITAPLIĞIMIZ 


İşçi sınıfına yararlı 1000'i aşkın Eğitim - Bilim — Sanat - Edebiyat 

Kitabıyla f 

bütün arkadaşlarımızın hizmdinde! 

- Liste isteyiniz — 3 


Ölmek Kolay mı? 


yun açık oynanıyor, 

0 Gizlisi kapaklışı yok bu işin. 

b Valisi, Savcısı, Emniyet Müdürü, tüm devlet örgütleriyle donanmış kentte, yirmi, otuz, bilemediniz, elli kişilik bir çete kollarını sallaya sallaya dolaşıyor. Fakültelerin, yüksek okulların, yurtların önünde pusuya yatıyor, İlerici öğrencileri, tabanca kurşunlarıyla yaylım ateşine tutuyor. Ölen ölüyor, yaralanan yaralanıyor, kaçan kaçıyor, 


Istanbul'un bir Valisi var. Ne yapıyor bu Vali? İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin ne yapıyor? Savcımız neden sessiz duruyor? Ya Emniyet Müdürümüz bu şehrin güvenliğin- den sorumlu değil mi? 


Devletin yetkili kişilerinde ne bir ses, ne bir nefes.. 


Ama tabancalar konuşuyor, kurşunlar ıslık çalıyor sokaklarda, çeteler dolaşıyor caddelerde, ve ertesi günü gazetelerde siyah başlıklarla veriliyor haber; 

«Komandoler bir genci daha öldürdü. 


* 


Evet, oyun açık oynanıyor, : 

Emperyalizmin mazlum ülkelerde tezgâhladığı oyunun kuralı belirgindir. Parlamenter demokrasi, sağcı iktidarları oluşturdukçr başüstünde tutulur. Mazlum ülkelerde sola kapalı çok partili rejimler, beynelmilel sermaye sınıflarının işine gelir. Vakta ki halk uyanır, emekçi sınıfları sömürüye karşı 


birlikçilerine karşı ulusal çıkarları koruyabilecek sol siyasi partiler tutunmaya ve iktidara tırmanmaya başlar; işte o zaman parlamentoculuğa da seçimlere de paydos denir, Yunanistan'da 1967'nin 21 Nisan darbesi seçimleri engellemek için yapılmıştır, çünkü CİA kompüterleri, seçimleri sağın yitireceğini haber vermişlerdi. Şili'de Allende'nin Halk Birliği, son seçimlerde oy oranlarını artırınca anlaşıldı ki «sol iktidar» iktidarda güçlenmektedir. Bunun üzerine paralı generallerin darbesi tezgâhlandı. 


Bugün Türkiye'de halk oylarıyla Ecevit'in iktidara yöneleceği hesaplanmışsa, seçimlerin engellenmesi için her gey ya- 


Milliyetçi Cephe adı altında bir örgüt kurulur, sağcı partilerin bütünleşmesine çaba gösterilir; ve sonra bu Cephe'nin toplumdaki illegal uzantıları, sokaklarda alikıran başkesen rollerine çıkıp, toplumda bıkkınlık ve umutsuzluk yaratıncaya dek adam öldürür, çatışma çıkarır. fakülte basar, anarşi yaratırlar. 
Öylesine yoğunlaştırılır ki eylemler, açık rejime bağlı nice kişinin kafasında: 

— Bize otoriter rejim gerekli, biz daha olmamışız, olgunlaşmamışız... yargısı yavaş yavaş oluşur... 

Yirminci Yüzyılda toplumların saptayıcı etkenlerinden olan gençlik kesiminde ise silâh ve sertlik yandaşları, öldürülen arkadaşlarını bir - bir kanıt olarak gösterip, silâha kargı sllâhla çıkmanın gereğini ortaya koyarlar, Böylece çatışmalar büyür, büyüdükçe... Ve sonunda seçim ortamı yitirilir, Hemen kurulu düzeni korumak için Ordu göreve çağırılır, ve sıkıyöpe rejimleri sermaye sınıfının istemlerine göre işlemeye 

Oyun açıktır. . 


Ne var ki bu oyunu tezgâhlıyanlar yanılıyorlar. 12 Mart'ta 
12 Mart'ı özliyenler de yanıldıklarını anlayacaklardır, 


* 


: o CHP seçim stratejisi içinde susmak ve olaylar: karşısında çekimser davranmak yöntemini seçmiştir. Haklı mıdır, haksız mıdır, bilemeyiz. Savaşlarda büyük yığınların hesabını yaparak, insanları harcamak yasası, İnsafsızdır, Büyük sayıların 


balam kipin deil hesaplanmaz ama, benim aklıma ta- ve vicdanımı rahatsız eden bir soru var, Sayın B Ecevit'i de ilgilendirir sanıyorum, Bizler; EN 


— Slâha karşı silâhsız çıkmak gerekir... diyoruz. 


Çocuklar bunu yapıyorlar, silâha silâhla karşı çıkmıyore lar demokrasi aşkına... . $ = Bi g Bi: 


©, Ama ölüyorlar, © pa 
Ölmek, hem de- yirmi: yaşında ölmek kolay. mı? in iz $i i 
Pi da 3 


Joron S ekea 


Ni r 


bilinçlenmeye başlar, vakta ki yabancı kumpanyalara ve iş- , 


pılacaktır. Aşama aşama gerçekleştirilecektir her şey... Önce - 


ikinci 27 Mayıs'ı görmek isteyenler yanıldılar; gimdi bir ikinci . 


emel RR amm mlm mman yayan 


f 


- İŞYERİ TEMSİLC 


1975 VERGİ İADESİ 


1975 yılı Vergi Denkleştirme 
Dilekçelerinin (Lohnsteuerjahres— ausgleich dedikleri) ücret vergisi için 30 Nisan'a kadar, gelir vergisi için de 30 Mayıs'a kadar Pinanzamt'lara verilmesi gerekiyor. 
Vergi dilekçelerinin doldurulması oldukça karışık bir iş olduğu için başta DGB Sendikaları olmak üzere Finanzamt'lar ve başka kurumlar 

da yardımcı olmaktalar. 


Bu konuda dikkat edilecek en önem-: li nokta ise, parayı biraz erken alabilme umuduyla ya da kendini 

bu işten anlar gösteren bir takım üç kağıtçıların laflarına kapılıp zarara girmemektir. 


Dilekçelerini doldurmak isteyen arkadaşlarımıza dil bakımından yardımcı olabilmek için aşağıdaki saatlere dikkat etmeleri rica olunur: 


Münster: DGB-Haus, Zumsande-SUr. , Salı-Çarşamba 17-18 arası (© 5 ücret alınmaktadır) 

Greven: Gewerkschaft Textilekleldung, Winninghof, Çarşamba 
11 - 15 arası, 
Emsdetten: 
arası 


arşamba — 

Bor hors t : Gewerkschaft Textil-Bekleidung, Perşembeleri 10.30 - 12 arası, 
Bürgestein fu r t: Gew. 
Tegtil-Bekleidung, Persembeleri 
9 - 10,30 arası. 

Münster'de ise bu konulardaki sorular yalnızca Pazar günleri saat 14'den itibaren cevaplandırılabilmektedir. Dernek Lokali'ne müracaat eden arkadaşların dikkatine sunarız. 


DGB, Karlstr.17 


İLİĞİ SEÇİMLERİ 


Önümüzdeki Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak olan İŞÇİ TEMSİLCİLİĞİ seçimlerinde SENDİKA TEMSİLCİSİ VE SENDİKA TEMSİL CİLER KURULU'nun rolünün ister istemez göze battığını göreceğiz.İşçinin çıkarları, yalnız politik mücadelede değil, aynı zamanda ekono mik mücadelede de uyanık olmayı ve sürekli olarak mücadele vasıtalarını tanımayı ve öğrenmeyi gerektirir. Yoksa kulaktan dolma şeylerle, "yarım hekimin insanı candan, yarım hoca - nın insanı dinden edişine" döneriz. 


Bu yıl yapılacak olan, İŞYERİ TEMSİLCİLİKLE - Rİ SEÇİMLERİNDE dikkat edilecek en önemli nokta, Sendika Temsilcilikleriyle birlikte çalışmaktır . Çünkü, çoğunlukla örneğin IG- Metali gibi, bu seçimlere liste halinde gidilmektedir. 
Liste olsun veya teker teker olsun öneri Şendi- ka Temsilciliklerinden gelmektedir. Faal olarak yürütülecek bir mücadeleyle, biz Türkiyeli işçiler kendi temsilcilerininde Sendika Temsil- 


cilikleri aracılığıyla aday olarak gösterilmesi - ni sağlamalıyız.Önceden faal olarak çalışmadı- 


ğımız takdirde bu listelere girmek imkansızlaşır. 


| 
t 


IG-Metall sendikası aldığı bir kararla bu yılki seçimler "IG-Metall Listesi" adı altında liste -. 
lerle girecektir. IG-Metall üyesi bir işçi arkadaş şu veya bu çevrelerin kışkırtmasıyla bu listeye karşı geldiği takdirde, sendika tüzüğü gereğince sendikadan atılma tehlikesiyle karşı kar 

şıya gelecektir. Bu ise işçi sınıfının burada vermiş olduğu mücadelenin zayıflamasına sebep olur. ' 


ÖZETLE 


Sendika temsilcilikleri, kimi arkadaşların karıştırdıkları gibi, işyeri temsilcilikleri değildirler, Sendika organıdırlar. İşyeri Temsilcilikleri Kanunu çerçevesine girmezler ve girmemesi yolunda gayret göstermeliyiz.İşyeri Temsilcilikleri seçimlerinde kendi adaylarımızın seçilmesini sağlamak istiyorsak, Sendika Tem silcilikteriyle beraber çalışmalıyız. 

Yoksa, Yavuz hırsız (patron), ev sahibini (işçi) bastırır. 


DIKKAT 
ÜYE KAYITLARI 
YENİLENİYOR. 


Su günlerde üyelerimize yollanan mektuplardan da anlaşıldığı gibi üye aidat sistemimiz değişmekte-— dir. Ayrıca bundan böyle Derneğlı özellikle üye arkadaşların hizmetivde bulunması da karar altına alınmıştır. Üye arkadaşların bir an önce üyelik dilekçelerini yen: lemelerini önemle rica ederiz. 


ÖNEMLİ GÜNLERİ 
31 OCAK "Nato'nun güney kanadında buhran: Kıbrıs sorunu" 20'de 
| Üniversite binası H 3'de Açık Oturum - TDF 
1 SUBAT "Baskı ve haksızlıklara karşı nasıl örgütlenmeli?" 
a Uluslararası Dayanışma Toplantısı, saat 15 de 


2 ŞUBAT a me a Lokalinde 


SUB AT "Yabancı Hakları Komisyonu" toplantısı 
3 > Saat 19 da, Dernek Lokalinde 
SUBAT Eğitim Çalışması, 
6 » Saat 18'de, Dernek Lokalinde 
SUBAT "Doğu illerimizde Kaçakçılık sorunu ve Viransehir g v» olayları", Açık Oturum, saat 15'de Dernek Lokali'nde 


Eğitim Çalışması, 
13 SUBAT Saat 18'de Dernek Lokalinde 

Yeni Dönem Almanca Kurslarının başlaması, 
1 5 SUBAT saat 18 de Dernek Lokalinde : 


| 20 SUBAT ami vi g a] Lokalinde 


İşsizliğe ve Haksızlığa Karşı dü TDF 


Açık Tartışma Toplantısı 


22 Şubat Cumartesi sat Tie 


nin karşısındaki Salonda Dernek Lokali ei e Industriehof" 


Ertan ABALI, TDF Başkanı, Essen B. ALLHOFF, Arbeitsamt Müdürü 


JWILDEMANN,DGB Başkanı A.KIRGHNER , Yabancılar Polisi 


5 


Fuat BULTAN, Türk— Danış Yöneticisi, Bonn f 


2 biz sa 


e ln > i 


, Komünistler olarak, sömür 


; çıkarılan işçiler, 


mla birlikte, göyle itirazlar » siyiasr — ari iya rala 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#lerini ancak gerçekten de ` * © mize engel olmadıkları eyeceğiz. Bu şartlar 


ülkelerdeki pratik . 
ıllarda komünist tak. 
gerektiği imi A Ya guz, 


çi halk 7 mi xoşullar ayi 


È r yz 


& ys 
.cın mutla 
- dahil olmak 


direnişe geçti | 


Sişli, Bomonti Fırın Sokaktaki Tersim Aletleri Sanayü ve Ticaret A.Ş. fabrika-Yor sinda çalışan 176 işçiden 67'si- | 

O. nin işten çıkarılmasını protesto | o g eden bazı işçiler, dün işi bıra-N karak direnişe 
Kendilerine haber verilme. : den işten çıkarıldıklarını öne * süren işçiler. “Biz kış kıysmet | ~l günü şimdi nereden iş bulalım. 


geçmişlerdir. i 


, ra : Hiç olmazsa İ: gün önceden çıd « - yığınlara ı karılacağımız. işveren tarafın- a sağlıyabilecek t dan bildirilseydi kendimize yeni bir yer bulurduk” demişlerdir. 


b Oʻ 


tığı 


Irmak hükü 


c -ıg ülkeler bugünkü ge 
2” 


meti kime karşı sorumludur? 


Bu ne biçim hükümet 


İki aya yakın bir süredir «meşru» ve «anayasal» hükümet adı altında ülkeyi yönetenler kimlerdir? Nerden gelmişlerdir? 
Hiç bir parti örgütüne ve seçmen kitlesine karşı sorumlu olmadıklarına göre, kime karg sorumludurlar? Meclislerden güven oyu alamamış bir hükümetin üyeleri ol. 
duklarına, göre, kimin güveniyle «hükü. 
met» olmuşlardır ve hâlen de neye güvene.. 
rek hükümet etmektedirler? 

Parlamentonun bir hükümete güvet 


"oyu vermemesi demek, onun yapacağı iş- 


lenin ülke haymna olmıyacağına inanms. 
m demektir. Bu bakımdan, «milit iradenin 


.tecellisi temeline dayanan burjuva demok: 


rasisinin hükümet anlayışının ana kavramı ve kurumudur güven oyu. Burjuva demok. 
rasilerinde hükümetler, parlamentoda tem. 
sil edilen partilerin programlarını uygular. 
lar, Onun için iş başındadırlar, <hükümet> hangi partinin progrâmını uyguluyor? Ken 


“ât programında söyledikleriyle ve oüyele. 


rinin kişilikleriyle parlamentonun güvenini alamadığına göre, yaptığı icraatı hangi «ülke yararı yıstasına görə yürütmekte. 
dir? Bu «hükümet»in yaptıklarının ülkenin hayrına olup olmadığına kim karar vermek tedir? Bu «hükümetin yaptıklarının siyasi sorumluluğu yarın kime alt olacaktır? Ve bugün böylesine sorumsuzlukla bildiğini okuyan <hükümet»in yaptıklarından, «gün bugündür!», «Ne kazansak kârdır!>, «Atı alan Üsküdara varm!» anlayışı içinde kim. 
ler gününü gün etmekte, kimlerin ilerki da ha büyük kazançlarına bugünden (tezgâh hazırlanmaktadır ? 


Bütün bunlar ne gibi bir dönemde ya. 


- gadığımızı gösteriyor. Aynı zamanda, işine 


geldiği zaman «demokrasi» uğruna mangalda kül bırakmayan (tekelci burjuvazi. 
nin,işine gelmediği zaman burjuva demokrasisine dahi kaç paralık değer verdiğini ve demokrasiden ne anladığını gösteriyor. 


“Urfa'da büyük topra 
| sahipleri 
MHP militanları ile eyleme hazırlanıyor 


ANKARA, (Cumhuriyet Büro: 


CHP Urfa Milletvekili Ce Paydaş, Türk toprak ve tar reformunun ilk o uygulaması! 
başlıyacağı Urfa'da, yasayı uygulamayı yozlaştırma için : dürülen. çabalar arasında, «Mi militanlarından da destek alın ğını» öne sürmüştür. 


Paydaş bu konuda verdiği | zılı demeçte özetle şöyle dem: tedir: 


` «Her türlü haksızlıkların, de gesiz toprak dağılımının, ağa | mürüsünün simgesi durumun olan Urfa'mızda başlatılan tc rak reformu tüm yoksul hal mızın büyük bir özlemi, umu iken malum çevrelerce gon : manlarda zaten daha evvel yozlaştırılmış olarak  çıkarıl toprak reformunu bu kez tanı men gayesinden saptırmak, de nere etmek yarışı içinde oldu larını esefle müşahede etmekti yiz, 

Tüm bölge halkımız faki köylüsü, ağası ile reformdan y na iken son hükümet bunalıı larından sonra aynı çevreler hele Devlet Bakanımızın Urfa’ gelişinden sonra reformu Türki sathında yozlaştırmak. isteyen rin tertipleri ile bölgemizde r formu halkın gözünden düşü mek isteyenlerin tezgâhladıkla bazı gizli fonların kurulduğ Milli Hareket Partili militanlar desteklerini aldıklarını duyuyı ruz. Sayın Devlet Bakanının U fa seyahatinde büyük toprak s hibi olmaktan başka hiç yetki * sıfatları olmayan sadece topre sahipleri ile teması ve hatta bul larla kamulaştırmanın: yapıldı yere kadar beraber girmele (beraberlikleri) çevrede hayret karşılandığı gibi toprak reform müsteşarlığının çok değerli tek notrat ekibinin de çalısma ges ve azimlerini sıfıra . düşürmü tür. Bu hareketlerin doğruluğ halinde Urfa CHP il örgüt devrimci, atılımcı O kadrosuyl bunlarla amansız bir mücadeli ye gireceği muhakkaktır.» 


s Ayıbı açığa vurmuşun öfkesi için- 
& deki polis Türkiye Sosyalist İşçi g Partisi (TSİP) ni basmış, içerde- 
. kileri tutuklamıştır. Poliş bu işgüzarlığını hiçbir kanuni gerekçe olmadan partiyi mühürlemeye kadar vardırmıştır. i 


Baştarafı 1 


Öte yandan parababalarının bekçi köpekliğini yapan MHP nin "komando" dedikleri boz-it sürüleri, köpeksiz köyde çomaksız gezen serseri misali elde silah gençlere saldırıyor. Adana'da CHP mitin- 


KOMANDO, 


YALIŞIZ 6 


Tayarak ölümüne sebep olan bu azgın sürü, son olarak alçakça | pusuya düşürdükleri iki öğrenciyi 


NEN 
Sİ-DANIŞMANIN KÖSE PeT 
IN KÖSESİ -DANISMANİ 


Bu durumlarda derhal Arbeitamst'a müracaat etmek, "Antrag auf Konkursausfallgeldâ" adlı dilekçeyi vermek gerekir: kapitalistlerin oyunlarına karşı Calışma Bakanı Arendt, bu yeni uygulamayla onların borçlarını 

vergi yükümlülerine bindirdi çünkü. 
Engeç üç ay içinde bu dilekçeyi vermiş olmak gerekir. Hem de güç durum- da kalan arkadaş, bir kısım paranın Arbeitsamt tarafından derhal ve~- rilmesini (Vorschuss) isteyebilir. 


Bir yandan gücümüzü sendikamızda, derneklerimizde birleştirirken, öte yandan da kapitalistlerin göz göre göre bu düzenin bize tanımak zorun- da kaldığı haklardan yararlanmamızı bile önlemelerine izin. 
vermeyelim. 


Dostça selânlarla, 


Alaattin Salıncaklı Türk-Danış Sekreteri 


Za d , 


= BASKILARA KARSI GÜCBİRËİ 


öldürdüler; bir kaçını da ağır yaraladılar. Viranşehir'de savunma; sız yoksul köylüleri kurşunlayan, grevci işçilere tanklarla saldıran 


candarma ve polis, bu sürünün saldırısına seyirci kaldı. 

Bu olaylar, namlunun ucunda yaşıyan ve her parababasının istediği gibi sömürmek istediği biz işçiler için pek te anlaşılmaz değil aslında. Biliyoruz ki ekonomik buhran içindeki Alman patronu, az işçiye eski iş hacmini yükleme derdinde. Hükümet, işsiz kalanları 


mim 


zman İM m ; 
geri yollayıp sigorta kesintileri- ni elde etme derdinde, Türkiye'de ise çıkarcılar elele vermişler, . halkımızı daha planlı soymak ve 


; Soygun malını daha kavgaşız payla- 


şabilmek için adına milli cephe dedikleri bir milli soygun çetesi hazırlığındalar. Bu yüzden de foyalarını ortaya çıkaracak her türlü sesi bastırmaya, gerçekleri haykıran veya haykıracak her 

ağızı kapatmaya çalışıyorlar. 

Bu çetenin bir tarafı olan MHP'nin silahlı ve korkak zorbaları bir yandan cinayetlerini işlerken, çetenin öbür ortağı CGP'nin bir ay ayağını soktuğu hükümetin polisi v ve jandarması "tavşana kaç, tazı- ya tut" oyununu sürdürüyor. 


Bütün bunları biliyoruz.. Ve diyoruz ki, siz, halkı uyutmaya, sindirmeye çalışanlar!. Kendi çıkarlarından başka hiçbir değer tanımayanlar: Biz her türlü değerin yaratıcısı işçiler, yoksul köylüler ve aydınlar azimle emeğimizin hakkını almaya, insanın insanca yaşıyacağı düzeni kurmaya kararlıyız. Amacımız, sizler gibi bir * avuç parababasının değil, gerçek halkın mutlu yaşaiasıdır. 

Bu tarihi bir akıştır. Ve bütün dünya tarihi gösteriyor ki, onu durdurmaya gücünüz yetmiyecektir. 


i7 


WASHİNGTON — nın Merkezi Haber Alma Örgütü CIA ve Federal Soruşturma Bürosu FBl'ın çalışmalarının daha sıkı denetim altına alınma- 


| 


iker, Kongre'de yaptığı bir konuşmada gizli servisler için elektronik cihazlar yapan bir firmanın gizli kataloğunu açıklamıştır. 

. İbret verici 


Washington yakınındaki Alexandra'da bulunan «B, R. Fox 


Amerika’ 


sinı isteyen senatör Lowell We- 


CIA ve F Bİ; adam öldürmek için patlayan telefonlar, sigara paketleri kullanıyor 


den Lucien Cowein'in verdiğini 


| 


i Company» adlı şirketin, Ameri- : 


kan hükümetine «tamamiyle yabancı ülkelerde kullanılmak itzeren katiller için üstün kaliteli yeni silâhlar satması konusunda 


bu yeni silâhların güvenlik kuv- 
, vetlerinin yüksek memurlarına sunuluşu, çağımızın o anlayışını yansıtması yönünden ibret vericidir» demiştir. 

Senatör Wicker yeni silâhlarla ilgili bu bilgiyi kendisine şim di uyuşturucu maddelerle mücadele. dairesinde © çalışmakta olan «CİA»nın eski görevlilerin- 


Wicker, «yasalara aykırı düşen. 


Şili, yüzlerce 


siyasi tutukluyu 


sürgüne gönderiyor 


SANTİAGO (Şili) — Şili askeri hükümeti lerce siyasi tutukluyu serbest bırakmayı, yabancı. büyükelçiliklere sığınmış 260 mültecinin salimen ülke dışına çıkmalarına izin vermeyi ve hapiste bulunan iki eski bakanın derhal Romanya'ya sürgüne gönderilmesini önermiştir. 


Yetkililer, Şili'nin, aralarında eski Marksist Devlet Başkanı ‘Salvador Allende'nin kızkardeşi, 63 yaşındaki Laura Allende' nin de bulunduğu birkaç yüz tutukluyu, masrafları hükümet çekmek üzere, Meksika'ya göndereceğini bildirmişlerdir. Meksika prensip yönünden mültecileri kabul edeceğini, fakat önce liste yi incelemek istediğini söylemiştir. 


Şilili yetkililer Cumhurbaşkanı Generâl Augosto Pinochet'nin mültecileri ilk olarak 31 aralıkta Mexico City havaalanına gönder meyi önerdiğini, fakat gönderile ceklerin listesinin düne kadar açıklanmadığını belirtmişlerdir. 


önceki gün yüz- ` ji 


açıklamıstır. 

Dünyanın en büyük petrol şirketi Exxon 


1974 yılında 
44 milyar 
lira kâr sağladı 


İŞ HACMİ VE CİRO BAKI- 
MINDAN EXXON'DAN DA- 
HA ZENGİN SADECE 15 
DEVLET VAR 


NEW YORK — Dünyanın en büyük petrol şirketi olarak 'kabul edilen Amerikan «Exxon» Şirketi, 1974 yılında 3 milyar 140 ! 
milyon dolar (yaklaşık 44 mil | yar TL) tutarında kâr sağladiğını ve bunun bir rekor teşkil ' ettiğini açıklamıştır. 
, Aynı şirket 1973 yılında da 2 
milyar 440 milyon dolar (yak-| laşık 34 milyar TL.) kâr etmiş ti. 1974 yılındaki kâr artışı yüz- | de 28.6'yı bulmaktadır. Şirketin 1974#'deki cirosu ise 45.84 “| yar dolara ulaşmıştır &i, bu bir yıl öncesine oranla yüzde | 60.8'lik bir atışa tekabül etmek- | tedir. Şirketin o 1973'deki cirosu 28.551 milyar dolardı. 

1974'deki bu gelişme ile «Exxon Şirketin aynı zamanda dünyanın, iş hacmi en geniş sir. | keti haline gelmiştir. ! 

1973 yılında ış hacmi bakımın- | 
dan dünyanın en büyük şirketi : olan General Motors (1973'de } 35,8 milyar dolar), geçen yıl satışlarındaki düşüş nedeniyle bırinciliği «Exxonya kaptırmıştır. 

Buna göre, iş hacmi ve cirosu - açısından ele alındığında, gayri safı milli hasılası «Exxon» şirketinın cirosundan daha fazla olan sadece 15 devlet bulunduğu görülmektedir. 

Exxon Şırketi ve kollarının kârları geçtiğimiz yıl bütün dün | yada artarken sadece Venezüe- | la'da yüzde 66.6 oranında azal | mıştır. Buna ise, Venezüela hü- | kümetinin, yabancı petrol şir- | ketlerinden aldığı vergiyi arttırması yol açmıştır. (a.a.) 


-BİR LOKMA EKMEK 
İÇİN BEKLEŞİYORLAR 


Resimde görülen yavruların yanı sıra her yaştan milyonlarca insan açlığın ızdırabı içinde kıvranıyor; dünyada her iki dakikada bir kişi açlıktar ölüyor. 

Öte yandan Amerika Birleşik Devletlerinde buğday fiyatlarının düşüşünü önlemek için dönümlerce tarlalar yakılıyor. 
geçenlerde et fiyatlarının daha fazla düşmemesi için de binlerce sıfır tüfeklerle öldürüldü. Aynı Amerika'nın senatosu da 15 milyar lira 


tutarındaki 200 adet yeni 


T f 


bombardıman uçağı siparişini onayladı. 


Kapitalist düzenin bu aşağılık 


arını yoruma gerek var mı?.. 


— Münster Türkiyeli İşçi-Öğrel 


ci Derneğinin Yayın Organıdır. 
Ocak-Şubat 1975 


Sorumlusu: Derleme Yazı Kurulu 


